
Boehoehoe griezeltjes,
Halloween is er bijna!

Al enkele jaren organiseren een aantal ouders een Halloweentocht in de  
schoolbuurt. Corona probeerde er dit jaar een heksenstokje voor te steken,  

maar De Wijze Heksen zijn hen te snel af: geen “deur-aan-deur”-tocht in 
2020, helaas, maar wij bedachten een lekker, eng alternatief. 

Post op 31 oktober of 1 november   
jouw Halloweenfoto of -filmpje op  

https://dewijzeouders.wordpress.com/2020/10/25/wijze-halloween/ 
en misschien komt de Wijze Heks  
bij jou wel langs met iets lekkers?

Wie kan de gekste bekken trekken? Wie heeft de engste familie?
Ben jij een grappige Dracula? Zing jij ook zo vals als een zwarte kat?

Kan jij mooie Halloween-pompoenen maken? 
Ben jij het spook dat het hardst doet schrikken?

Verorberen jullie een bangelijk of een walgelijk menu?

Laat het zien op de website/padlet en … 
houd je voordeur in de gaten.

Halloween, Halloween

Heb je al Wijze spoken gezien

Kom naar de deur en Kijk naar mij

Misschien hebben wij 

iets lekkers bij


